
Dominicus            Zondag 17 mei 2026 
+Amsterdam+ 
 

L E V E  D E  P A R A D O X!   
 

Serie Een wereld aan wijsheid 
 

ORDE VAN DIENST 

1. ‘Dit huis is een huis’ (t., Margryt Poortstra, m. Tom Löwenthal – Blauw 55) 

2. Welkom door Colet van der Ven 

3. ‘Als wild gras’ (t.Sieds Prins, m. Tom Löwenthal – Blauw 3) 

4. Lezing Hooglied 8:5-7 (vertaling Gerard Swüste) 

5. Muziek 

6. Lezing ‘Bodhi-dharma keert naar huis’, een tekst uit de  

    8e eeuw (vertaling Annewieke Vroom, zoz) 

7. ‘Dit ene weten wij’ (t. Henriëtte Ronald Holst, m. Mariëtte Harinck  – Blauw 23) 

8. Overweging door Annewieke Vroom 

9. ‘Liefde, lichaam van zon’ (t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal – Groen 36) 

8. Mededelingen en collecte 

9. Tafelgebed en delen van brood* en wijn met  

    ‘Ander ouder’ (t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen  – Groen 14) 

11. ‘Boven, waar de golven breken’ (t. Sieds Prins, m. Paul Valk  – Blauw 15) 

12. Voorbeden en zegen  

13. ‘Nu nog met halve woorden’ (t. Huub Oosterhuis  – Groen 23) 

 

* glutenvrij deelpunt vóór het podium 

 
Zang: Dominicuskoor 
Piano/orgel: Evert van Merode, dirigent Herman Rouw  
Techniek: Bert Haver (geluid), Geert Jan Meijerhof (beeld) 
De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct) of 
vindbaar via dominicusamsterdam.nl/dominicus-op-zondag/  
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct)  
Ringleiding is beschikbaar in de hele kerk. 
Collecte 3/5: € 1.663,63 
 
 
 

https://dominicusamsterdam.nl/dominicus-op-zondag/#themas


 
 
AGENDA 
Zondag 24 mei: Pinksteren: Vriendendienst! 
  Toespraak door Geeske Hovingh en Arjan Broers 
Zondag 31 mei: ‘Verbeelders van de nieuwe wereld’ 
  Toespraak door Colet van der Ven 

 

 

 

Bodhi-dharma keert naar huis 

Zenmeester Bodhi-dharma had vier gevorderde studenten: drie 
monniken en een non. Toen zijn tijd kwam om terug te keren naar 
India, riep hij ze bij elkaar. Hij zei tegen ze: “De tijd is gekomen. 
Druk alsjeblieft je inzicht uit”.  
 
Dao-foe zei: “Het pad overstijgt taal en woorden en is toch niet 
gescheiden van taal en woorden’.  
Bodhi-dharma zei: “Je hebt mijn huid bereikt”. 
 
De non Dzong-tsjie zei: “Het is als het plezier van het paradijs van 
de Boeddha Akso-bhaja eenmaal te zien en daarna nooit meer”.  
Bodhidharma zei: “Je hebt mijn vlees bereikt”.  
 
Dao-ju zei: “De vier elementen, aarde, water, lucht en vuur, zijn 
van origine leeg. Ook de onderdelen waar we mensen in opdelen, 
zoals een lijf, de wil en bewustzijn, hebben geen blijvend bestaan. 
Er is niets om te bereiken”.  
Bodhi-dharma zei: “Je hebt mijn bot bereikt”. 
 
Tenslotte maakte Hwie-kuh een buiging naar de leraar en stond 
daar in stilte. 
Bodhi-dharma zei: “Je hebt mijn merg bereikt”. 
 
Uit: The Hidden lamp. Stories from Twenty-five Centuries of Awakened Women. 
Caplow en Moon (red.). Wisdom Publications, Boston 2013. Brontekst bewerkt door 
Annewieke Vroom  

 

 

 

 

 

 



 

MEDEDELINGEN 

- ZOOM-NA-DE-DIENST 
In de Zoom-bijeenkomst na de dienst kunt u napraten en elkaar even zien. Zie 
daarvoor de link op de website (op de kijk/luisterpagina) 

- DE COLLECTE – DIGITAAL EN CONTANT 
U kunt met Givt geven via de QR-code (of gewoon in de Givt-app)  
Ook overmaken kan – zie onze bankrekening achterop de OvD. 
Of scan de QR-code: Voor contanten in de kerk zijn er de mandjes. 

-TIP VAN DE BOEKENTAFEL: 
- ‘Amor fati’, zeven opstellen over Bergen Belsen. Abel Herzberg.  
   € 15,- 
- ‘Ik geloof, ik heb lief’, gedichten, gebeden, gedachten. Peter van Helden. € 10,- 
- ‘Mensen van de dag’, kleine roman over drie generaties dominees in de Elzas.  
   E. Doude van Troostwijk. € 20,99 
 
- VERSTERKING GEZOCHT 
Voor de verhuuractiviteiten zijn we op zoek naar uitbreiding van de groep mensen die 
ondersteunen bij de verhuur. De verhuur van onze kerk is een belangrijke financiële 
pijler van de Dominicusgemeente. Het betreft vooral concerten, boekpresentaties, 
vergaderingen en komend najaar ook buluitreikingen. In sommige weekenden zijn er 
wel 4 concerten wat maakt dat er meer en meer beroep op de groep wordt gedaan. 
Schrik je niet terug van een beetje drukte, kun je een vraagbaak zijn voor onze 
gasten met hun publiek en wil je met ons dat we het ook weer schoon achterlaten, 
meld je dan aan bij de coördinator verhuur Jan Pieter de Jong, via 
verhuur@dominicusamsterdam.nl of 0616035856. 
 
‘PLEISTERPLAATS VOOR DE ZIEL’: 
Na de serie Vieringen in de Dominicus, ’Help, ik leef! over kwetsbaarheid en 
veerkracht’ gaan we maandag 1 juni verder met de ‘Pleisterplaats voor de ziel.’ Hoe 
kunnen we samen een taal vinden en daarmee een ruimte scheppen om de 
kwetsbare kanten van het bestaan te delen? Met dit zoeken creëren we een plek 
waar we meedoen. Meedoen aan een verhaal dat vertelt wat wij van elkaar zijn en 
hoe we elkaar nabij kunnen zijn. Een schuilplek voor als we wiebelen of wankelen, 
als we rouwen of zoeken welke weg we te gaan hebben, of als we zo verrukt zijn 
over dit bestaan dat we het wel kunnen uitzingen van vreugde. Deze gelegenheid 
staan we stil bij momenten waar we zelf, alleen of in gemeenschap, vuur en wind 
hebben ervaren. De avond sluiten we af met een gemeenschappelijke maaltijd. 
Maandag 1 juni 2026 in de pastorie, 18:30 21:00 uur (max. 15 deelnemers) 
Aanmelden (is noodzakelijk) bij: daantsas@dominicusamsterdam.nl  
 
- TWINTIGERS EN DERTIGERS IN DE DOMINICUS  
We gaan iets nieuws beginnen! Een gespreksgroep voor twintigers en dertigers. Iets 
met levensthema’s. de bijbel en elkaar. Wie heeft zin om mee te denken over de 
vorm? We hebben een eerste brainstorm op maandagavond 18 mei van 20.00 tot 
22.00 uur in de Dominicuspastorie en iedereen tussen de 20 en 40 is welkom. Meld 
je aan bij Geeske via Geeskehovingh@dominicusamsterdam.nl 
 
 

 
 

https://dominicusamsterdam.nl/dienst-kijk-live/
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VOOR DE KINDEREN 

Samen met de kinderen uit de kerk gaan we naar achteren om een verhaal te lezen, 

erover te praten of te knutselen. Doe je mee? Tot zo! 

De kindernevendienstgroep 

 
 
 
ACTIE: STUUR EEN KAARTJE NAAR LOOSDRECHT 
Na de bizarre gebeurtenis in Loosdrecht deze week (intimiderend protest en 
brandstichting bij het AZC) kunnen we positieve actie ondernemen. Stuur een (engels- 
of anderstalig) kaartje of tekening om de mensen in de opvang daar een hart onder de 
riem te steken: AZC Loosdrecht, Rading 1, 1231 KB Loosdrecht. 
 
INTERIM BELEIDSRAAD 
In de nieuwsbrief van 8 mei jl. werd de nieuwe interim-beleidsraad nogmaals aan jullie 

voorgesteld. Tot en met donderdag 21 mei kun je bezwaar maken tegen hun 

kandidatuur. Dit kan via een email naar paulkruyswijk@dominicusamsterdam.nl van de 

verkiezingscommissie, die het in behandeling zal nemen. 

KENNISMAKEN MET DE DOCUMINICUS? 
Dat kan deze zondag, 17 mei, meteen na de dienst. Willem Koperdraat, Arie Voordouw 
en Lieke van Duin wachten u/je op voor het podium. Haal eerst even koffie of thee, en 
dan gaan we naar een rustig plekje in de pastorie waar we graag al je vragen 
beantwoorden. 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - 

 
PASTORAAT De pastores van de Dominicus zijn bereikbaar voor een gesprek 

of een afspraak. Tel: 020 -6226171 
Arjanbroers@dominicusamsterdam.nl 
Geeskehovingh@dominicusamsterdam.nl 

BEZOEKGROEP contact: Olga Wagenaar, tel. 06-20364158 

SECRETARIAAT Het secretariaat van de Dominicus is komende week geopend op 

woensdag en vrijdag van 10.00 – 14.00u en/of op afspraak 

(mobiel 06-45503644) 

NIEUWSBRIEF Op de hoogte blijven? Meldt u aan via het secretariaat! 

SOLIDARITEIT Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze 

gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928 

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 A | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183 

BANK: NL12 TRIO 0788 8224 46 

secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl 
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