
              

                

                 

 

      

Geeske Hovingh, Lichtbrengers.  
Overweging in de Dominicus,  
21 december 2025 
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Misschien kunnen we naast een materieel noodpakket  
ook een alternatief noodpakket samenstellen. Ik vroeg  

mijn vrienden wat ze daar in zouden stoppen.  
Iemand antwoordde: kalmte en dat ik me niet door angst  

laat regeren. Muziek, zei een ander, een springtouw en één  
goeie fles wijn en mijn beste vrienden met wie ik die buitmaak. 

En deze vond ik ook zo mooi: een innerlijke zaklamp  
waar je geen batterij voor nodig hebt. 

 


