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Ik zeg het graag hardop, ook vandaag, al ken ik u niet: 
existentiële angst hoort bij mens-zijn.  
Zij hoeft niet weggemaakt te worden.  
Zij mag bestaan.  
Zij kan zelfs een toegangspoort zijn. 
Niet naar zekerheid, maar naar dieper leven. 

 


