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Voorzichtig beginnen te spelen 

binnen een groenende koelte, 

de bloemen met name te groeten 

en van het hart te ontsluiten 

aarzelende kamers. 

Het brood met elkander te delen, 

de koele beekval te voelen. 

En in de avond te wachten 

de bevende witte vlinders: 

de kamperfoelie gaat open. 

 


