
              

                

                 

Maria de Groot, Lied van de waterravijnen. Naar aanleiding van Johannes van het Kruis 
in: Nacht die gelukkig maakt (redactie Marjolein Schuurmans) Meinema 1991 
Foto:  Janrense Boonstra, Jan van Genten boven de Noordzee 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
  

Waai aan en maak mij gaande, 

dat ik mij prijs geef en in ziend vertrouwen, 

bevrijd van alle schaamte, 

mijn vleugels mag ontvouwen 

naar waar om niet de hoge diepten blauwen. 
 


