
              

                

                 

       

         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
  

 

Huub Oosterhuis uit: Het was een nacht.  
In: Verzameld Liedboek. Kok/Halewijn 2004 
Illustratie: Suzanne Voordouw 

 

 

Een langzaam einde spint ons in, 
een web van doemgedachten: 
geen vergezicht, geen nieuw begin, 
geen god staat ons te wachten. 


