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‘Maar nu samen aan tafel is het goed’, zei hij. 

‘Wij delen de matzes en geven de wijn door. 

Doe dat voortaan ook als ik er niet meer bij ben. 

Herinner dan bij brood mij in levende lijve’, zei hij. 

‘En denk bij wijn aan een mens van vlees en bloed. 

Blijf doen wat ik zei, houd vol in wat ik vertelde. 

Je krijgt nog genoeg pijn en verdriet te verduren’, zei hij. 

‘Maar doe het voor mij, dan is dat het waard’. 


