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Mystiek en spiritualiteit worden wel 

begrepen als een terugtrekkende 

beweging…’Ik lees het nieuws niet meer,  

dat verdraag ik niet”, zeggen mensen.  

En ik begrijp het. Het is ook niet te 

verdragen. Je eigen lijf is te klein om  

alles te doorvoelen, onze levensspanne  

te krap, onze ziel te klein.  

Daarom: er zijn dingen die we alleen 

samen kunnen. Als gemeenschap. En 

daarom zijn we op elkaar aangewezen. 
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