
              

                

                    

   

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
  

 

Het graf van Navalny is al 

gauw bedolven onder een 

zee van bloemen, meest 

rode en witte anjers, 

rozen en chrysanten. 

Daartussen branden 

kaarsjes en liggen foto’s 

en brieven gericht aan 

Navalny. ‘Ze krijgen ons 

niet klein’, staat er 

geschreven. 

‘Ze kunnen u niet 

wegpoetsen uit ons hart 

en ons geheugen’. 

Geert Groot Koerkamp in: De Volkskrant, 17 februari 2025 
foto: Jan Cees  Smit, Homomonument 

 
 
 


