
              

                

                 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
  

 

 
 
 
 
Zoals de natuur ons wil vertellen, kunnen we niet voortdurend in bloei zijn. 
We hebben momenten van rust en van verwarring nodig. Daar is niets engs 
aan. Alles komt weer terug. Laten we vrede met onze eigen midwinters 
sluiten en op de meegaandheid van die wijze natuur vertrouwen om 
krachten op te doen in onze zoektocht naar sereniteit en geduld. 
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