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Het vriest. Het gras wordt zwart. Ik hou niet meer 
zoveel van je als vroeger, Heer. Ik ken je 
beter, dat zal het zijn. Toch, met dit weer 
wordt het mij koud om het hart. Kom op, waar ben je? 
 
Eva Gerlach 

 


