
              

                

                 

Claartje Kruijff : Een God die in mij gelooft. Ten Have 2024   
Foto: Hannie Bulsink, Het leven blijft je uitnodigen 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
  

Daar waar je nu bent zou je kunnen beginnen met geloven of 

misschien hopen, verlangen dat het leven al goed is en dat er ook 

voor jou goeds is weggelegd. Ook daar waar het niet goed is.  

Ook daar waar je worstelt. Ook daar waar je vastgelopen bent.  

Het leven zal je blijven uitnodigen en jij kunt antwoord geven op 

jouw manier en in jouw tijd. Dat kun jíj alleen aanvoelen.  

Daarin is geen blauwdruk en zeker geen goed of fout. 

 


