
              

                

                      

             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
  

 

 

Als u met de smartphone vraagt hoe gaat het, dan zegt men 
altijd goe, ook als het niet goe is. Dus moeten we gaan 
wandelen of op een terrasje gaan zitten. Liefst naast elkaar, 
want tegenover elkaar kan soms te direct zijn.  
En vragen: hoe gaat het? De zorg voor de eenzame mens is 
ook: niet te veel tetteren en goede raad geven.  
Nee, zwijg, en luister.  

Dan pas krijg je te horen: Nou ja, eigenlijk gaat het nie zo goe’. 
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