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al stokt het zingen om de angst van het bestaan 

al staken onze stemmen in het keelgat van verwarring 

al slaan de stemmen over in een vlaag van woede 

al zwijgen we in ademloos verdriet 

dan nog onze doodsheid om muziek: 

breek onze stilte met een lied 

 

zing, zing toch, zing voor ons 

zing, noorden met je wijsheid van vroeger 

zing, oosten met je licht van alledag 

zing, zuiden met je zinderende ziel 

zing, westen met je rijpe vrucht van wachten 

 

zing toch het lied van liefde 

die waait van allerwegen 


